RIJK EN BEROEMD

Wat ben ik rijk: de lucht, het vliegen van het vliegtuig daar,
de kou, dat alles is van mij.

Wie pakt mij het schransen van de vogels af,

het tikken en het heien

of de herinnering aan het Molukse meisje met een krentenbol?

Wat ben ik beroemd: altijd in het middelpunt van mijn bestaan,
overal zien camera’s mij aan

en ook het koesterende internet weet wie ik ben

tot in de virtuele eeuwigheid.

In het donker van de straat roepen mijn vrienden mij bij naam.
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